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Ik wil u danken,  HEER  EN  KONING 
u prijzen  ALS MIJN GOD EN  REDDER 
 
Ik wil  uw  NAAM   DANKEN 
want gij was mijn  HELPER,  MIJN  BESCHERMER 
 
Gij hebt mijn lichaam verlost van de dood * 
van de strik  van een tong, die lastert,  * 
van lippen, die LEUGENS  UITSLAAN 
gij was mijn helper tegen  HEN,  DIE MIJ OMRINGDEN 
 
En gij hebt mij verlost * 
door uw grote barmhartigheid, DOOR  UW NAAM 
uit strikken, gereed voor de prooi,  * 
uit de hand van hen, die mij  NAAR HET LEVEN STONDEN 
 
Uit de vele verdrukkingen, die ik leed * 
uit het verstikkende vuur, dat  MIJ  OMGAF 
midden uit vlammen, door mij niet aangestoken,  * 
uit het diepe  HART  VAN’T  DODENRIJK 
 
Van een onreine tong en  LEUGENTAAL 
van de scherpte  VAN  EEN VALSE  TONG 
 
Mijn ziel was de  DOOD NABIJ 
mijn leven was  DICHT BIJ’T  DODENRIJK 
 
Men omsingelde mij van  ALLE  KANTEN 
en er was  NIEMAND,  DIE MIJ  HIELP 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ik zag om naar de  STEUN VAN  MENSEN 
- MAAR  DIE WAS ER  NIET 
 
Toen dacht ik aan uw barm-HARTIGHEID,  O  HEER 
en aan uw  WELDADEN  UIT  VROEGER  DAGEN 
 
Toen gij hen, die op u wachtten, aan het ge-VAAR  ONTRUKTE 
en hen redde  UIT DE HAND  VAN  BOZEN 
 
Ik riep mijn smeekbede om-HOOG  VAN DE  AARDE 
en bad om ver-LOSSING  VAN DE  DOOD 
 
Ik riep tot de heer: * 
gij zijt mijn vader  * 
verlaat mij niet op de  DAG VAN  NOOD 
niet ten tijde van  RAMPSPOED  EN  EENZAAMHEID 
 
Ik wil uw naam voortdurend loven * 
en hem bezingen  IN MIJN  DANKLIED 
want ver-HOORD  IS  MIJN  GEBED 
 
Gij hebt mij ge-RED  VAN  ONDERGANG 
mij geholpen  OP DE  DAG VAN  NOOD 
 
Daarom zal ik u  DANKEN  EN  LOVEN 
en de  NAAM  DES HEREN  PRIJZEN 
 


