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Ik sla naar u mijn  OGEN OP 
naar u die  IN DE HEMEL WOONT 
 
Zoals de ogen van dienaren * 
zien naar de hand van de meester, * 
zoals de ogen van een dienstmaagd  * 
zien naar de  HAND VAN  HAAR  VROUWE 
zo staan onze ogen gericht op de heer * 
totdat hij  ONS  GENADIG  IS 
 
Ontferm u over ons heer, ontferm u  OVER ONS 
wij zijn al  DIEP GENOEG  GEKWETST 
 
Genoeg hebben wij van de spot * 
van hen, die zich  BETER  WANEN 
van de verachting van  HEN, DIE OP ONS  NEERZIEN 
 
Ere 
 


