
 

PSALM  131  DOMINE NON EST 
                                                                                                       

 
 
Heer, ik draag mijn  HART  NIET  HOOG 
mijn ogen  STRALEN  NIET VAN  TROTS 
 
Ik ben niet uit op  GROOTSE  DADEN 
die mijn  KRACHT  TE BOVEN  GAAN 
 
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht * 
als een kind, geborgen  BIJ ZIJN  MOEDER 
zoals dat  KIND  IS OOK MIJN  ZIEL 
 
Israel, hoop  OP DE  HEER 
van na af  TOT  IN  EEUWIGHEID 
 
Ere 
 


