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U wil ik danken met HEEL MIJN HART 
onder het oog der goden * 
zal ik een  LOFLIED  OP U  ZINGEN 
 
Diep zal ik mij buigen naar uw heilige tempel * 
en prijzen uw naam om uw  LIEFDE  EN  TROUW 
want gij hebt uw naam en uw woord ver-HEERLIJKT  BOVEN  ALLES 
 
Wanneer ik u riep, gaf  GIJ MIJ  ANTWOORD 
spoorde mijn  HART AAN,  GAF MIJ  KRACHT 
 
Alle koningen der aarde zullen u  LOVEN,  HEER 
wanneer zij de woorden  VAN UW MOND VERNEMEN 
 
Zij zullen de wegen van de  HEER  BEZINGEN 
want groot is de  GLORIE  VAN DE  HEER 
 
Hoe verheven de heer ook is, * 
hij heeft  OOG VOOR  DE  LAAGSTEN 
de hoogmoedigen  KENT HIJ  AL VAN  VERRE 
 
Kom ik in gevaar, dan houdt  GIJ MIJ  IN  LEVEN 
ondanks de woede van mijn vijanden * 
strekt gij uw hand naar mij uit * 
en brengt uw  RECHTERHAND  MIJ  REDDING 
 
De heer zal dit alles  VOOR  MIJ DOEN 
heer, uw goedheid duurt eeuwig, * 
wil het werk van uw  HANDEN  NIET  VERLATEN 
 
Ere 
 


