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U roep ik, heer, kom  MIJ  TE  HULP 
aanhoor mijn  STEM,  NU IK U  ROEP 
laat mijn gebed als wierook voor uw  AANSCHIJN  ZIJN 
het heffen van mijn handen  ALS  EEN AVOND-OFFER 
 
Betrek de wacht, heer, VOOR  MIJN MOND 
bewaak de DEUREN VAN MIJN LIPPEN 
neig niet mijn hart tot ENIG  KWAAD 
laat mij geen misdaden begaan * 
met mensen, die kwaad bedrijven * 
of zelfs maar proeven  VAN  HUN LEKKERNIJEN 
 
Als een rechtvaardig mens  MIJ  TERECHTWIJST 
is dat een weldaad * 
als kostbare  OLIE  VOOR MIJN  HOOFD 
terwijl zij kwaaddoen, blijft mijn ge-BED STEEDS  VOORTGAAN 
al worden hun rechters tegen de rots verpletterd * 
zelfs dan hoort men  MIJ NIET  SCHAMPER  SPREKEN 
 
Als grond, die men omploegt en  OPENSCHEURT 
zo ligt mijn gebeente verstrooid * 
aan de  POORT  VAN HET  DODENRIJK 
maar mijn ogen zijn op  U  GERICHT 
u bent mijn toevlucht, heer * 
laat mijn ziel  NIET  VERLOREN GAAN 
 
Hoed mij voor de vallen,  DIE MEN  ZET 
voor de  STRIK VAN MIJN  BELAGERS 
laat de zondaars in eigen  NETTEN  VALLEN 
en  MIJ  DAARAAN  ONTKOMEN 
 
Ere 
 


