
 

PSALM 23     DOMINUS REGIT ME 
 

                                                                                
De heer  IS  MIJN  HERDER 
het zal  MIJ AAN  NIETS  ONT-BREKEN 
 
Hij legt mij in GROENE  WEIDEN 
hij leidt mij naar rustig  water * 
en  DOET  MIJN ZIEL HER-LEVEN 
 
Hij leidt mij in’t  RECHTE  SPOOR 
om- WILLE  VAN  ZIJN NAAM 
 
Al moet ik door  DON-KERE  DALEN 
-GEEN KWAAD  ZAL IK  VREZEN 
 
Gij   ZIJT  STEEDS   BIJ MIJ 
uw staf en  STOK,  ZIJ  ZIJN MIJN TROOST 
 
Gij bereidt voor mij een tafel *  voor de ogen  VAN MIJN VIJAND 
gij zalft mijn hoofd met olie *  en mijn   BEKER  VLOEIT  O-VER 
 
Uw heil en mildheid zullen mij volgen * 
alle dagen VAN MIJN  LEVEN 
in het huis van mijn heer  wil ik wonen * 
tot in  LENGTE  VAN DA-GEN   
 
Ere 
 
Heer,   geef hen de  EEUWIGE  RUST 
en het eeuwige  LICHT  VER-LICHTE  HEN 
Mogen zij   RUSTEN  IN  VREDE 
A-MEN 

 
Requiem æternam dona  E-IS  DOMINE 
et lux perpetu-A   LUCE-AT  E-IS 
Requies-CANT  IN  PACE      
A-men 
 
 


