
 

PSALM 32  BEATI QUORUM 

                                                                                       
Gelukkig de mens *  van wie de misstap  IS VERGEVEN 
van wie de  ZONDE  IS TOEGEDEKT 
 
Gelukkig de mens *  wiens schuld de heer heeft WEGGENOMEN 
en in wiens  HART ER GEEN  BEDROG IS 
 
Omdat ik zweeg, teerde ik weg tot OP HET BOT 
terwijl ik  KREUNDE  HEEL DE DAG 
 
Want dag en nacht lag uw hand  ZWAAR OP  MIJ 
mijn kracht smolt weg als in de  HITTE  VAN DE  ZOMER 
 
Ik belijd voor  U MIJN ZONDE 
en hou mijn schuld  NIET MEER TOEGEDEKT 
 
Ik sprak:*  ik zal de heer bekennen wat  IK MISDAAN HEB 
en gij vergaf mijn  ZONDEN EN MIJN SCHULD 
 
Daarom bidt elke vrome tot u in  TIJD VAN NOOD 
zelfs een zondvloed van water  ZAL HEM  NIET BEREIKEN 
 
Bij u ben ik geborgen *  u haalt mij  UIT DE NOOD 
na mijn redding klinkt een   JUICHKREET OM MIJ HEEN 
 
Ik zal u inzicht schenken * en de weg wijzen, die  U MOET GAAN 
u raad geven en u  MET MIJN OGEN  VOLGEN 
 
Wees niet als een paard of muildier, zonder verstand * 
slechts in te tomen met  BIT OF TEUGEL 
laat dit  U NIET OVERKOMEN 
 
Want ontelbare pijnen  LIJDT DE ZONDAAR 
maar geluk omringt hem,  DIE OP GOD VERTROUWT 
 
U, die recht-VAARDIG  BENT,  WEEST BLIJ 
jubelt en  juicht om de heer * gij allen, DIE OPRECHT VAN HART BENT 
 
Ere 
 


