
 

PSALM 4  CUM INVOCAREM 

 

                                                                                
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Geef mij toch antwoord  ALS IK ROEP 
mijn god, die recht-VAARDIG VOOR MIJ WAS 
 
Gij, die mij ruimte gaf  in  MIJN  BENAUWDHEID 
wees genadig en  LUISTER  NAAR MIJN  BIDDEN 
 
Hoe lang nog, mensen *   
zult gij mijn roemrijke  GOD  BESPOTTEN  ? 
uw lege beelden koesteren * 
en  LEUGENS  ACHTER-NAGAAN ? 
 
Weet dat de heer wond’ren doet voor  WIE HEM  TROUW ZIJN 
dat de heer naar mij  HOORT,  ALS IK HEM  AANROEP 
 
Siddert en  ZONDIGT NIET 
spreekt op uw rustbed slechts  IN UW HART  EN ZWIJGT 
 
Offert uw gaven  zo- ALS HET HOORT 
en hebt ver- TROUWEN  IN DE HEER 
 
Velen zeggen: * 
wie zal ons  VOORSPOED BRENGEN  ? 
laat het licht van uw aanschijn, heer,  OPGAAN OVER ONS 
 
Mijn hart hebt gij meer aan  VREUGD’  GEGEVEN 
dan aan hen * 
met hun overvloed aan  KOREN, WIJN EN OLIE 
 
In vrede ga ik liggen  OM TE SLAPEN 
want gij alleen,  o heer, * 
laat mij   ONBEKOMMERD  LEVEN 
 
Ere 
   


