
 

PSALM 42  QUEMADMODUM 
                                                                                                        

 
 
Zoals een hert ver-LANGT NAAR  WATER 
zo verlangt mijn  ZIEL NAAR U,  O GOD 
mijn ziel dorst naar god, *  naar de LEVENDE GOD 
wanneer mag ik gaan  EN GODS AANSCHIJN  ZIEN? 
 
Mijn tranen waren mijn voedsel,  DAG EN NACHT 
heel de dag vraagt men mij: *  WAAR IS DAN UW GOD? 
bedroefd word ik, als ik  NU BEDENK 
hoe ik in een menigte optrok * 
op  WEG  NAAR HET  HUIS VAN GOD 
In een  FEESTE-LIJKE  STOET 
met luid ge-JUICH  EN LOFGEZANG 
 
Waarom zo moedeloos,  O MIJN ZIEL? 
waarom zo RUSTELOOS VAN  BINNEN ? 
stel toch ver-TROUWEN  IN GOD 
hem blijf ik danken, * 
hij is mijn  GOD EN MIJN BEHOUD 
 
Mijn ziel is  ZO NEERSLACHTIG 
daarom denk ik aan u * 
hier bij de bronnen van de Jordaan  * 
op een  HEUVEL VAN DE  HERMON 
om mij heen kolkt het water * 
en stort OORVER-DOVEND  NEER 
zo slaan uw golven en  STROMEN  OVER  MIJ HEEN 
 
De heer toont mij zijn goedheid  OVERDAG 
en in de nacht zing ik voor hem * 
een gebed  TOT DE LE-VENDE  GOD 
ik zeg tot de heer: *  gij zijt mijn rots * 
waarom ver-GEET GIJ  MIJ ? 
waarom loop ik droevig rond * 
door mijn vijand  ONDER  DRUK GEZET ? 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hun kreten dringen  IN MIJN  BOTTEN 
dit  SPOTTEN VAN DIE  VREEMDEN 
men vraagt mij  HEEL DE DAG: 
- WAAR IS DAN UW GOD ? 
 
Waarom zo moedeloos,  O MIJN ZIEL ? 
waarom zo RUSTELOOS  VAN  BINNEN  ? 
stel toch ver- TROUWEN  IN GOD 
hem blijf ik danken * 
hij is mijn  GOD EN MIJN BEHOUD  
 
Ere 
 
 


