
 

PSALM 53  DIXIT INSIPIENS 
                                                                                                    

 
 
De dwaas heeft in zijn  HART  GESPROKEN: 
er  IS  GEEN  GOD 
de mensen zijn bedorven *   
en weerzinwekkend  IN HUN  DADEN 
er is niemand,  DIE  HET GOEDE  DOET 
 
De heer keek uit de hemel neer *   
op de  KINDEREN  DER  MENSEN 
om te zien of iemand het begreep *  
of  IEMAND  ZOCHT NAAR  GOD 
maar allen zijn zij afgedwaald en  SAMEN  ONTAARD 
er is niemand,  DIE  HET GOEDE  DOET 
 
Maar weten  ZIJ DAN  NIETS 
dat zij  ZOVEEL  KWAAD  BEDRIJVEN ? 
mijn volk  als was het  BROOD  VERSLINDEN 
en hun  GOD GEEN AANDACHT  SCHENKEN  ? 
 
Angst zal hen aangrijpen, waar niets te  VREZEN IS 
want god verstrooit het gebeente van  HEN,  DIE U BELAGEN 
gij zult hen be-SCHAAMD  DOEN STAAN 
omdat  GOD HEN HEEFT  VERWORPEN 
 
Uit Sion zal voor Israel  REDDING  KOMEN 
als de heer het  LOT KEERT  VAN ZIJN  VOLK 
dan zal  JAKOB   JUICHEN 
zich  ISRAEL  VERHEUGEN 
 
Ere 
 


