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Wees mij genadig, o god * 
want er zijn mensen, die  OP MIJ  LOEREN 
zij jagen mij op en  KWELLEN MIJ VOORTDUREND 
de hele dag maken zij  JACHT  OP MIJ 
en be-LAGEN MIJ  MET  VELEN 
 
O allerhoogste, wan-NEER IK  BANG  BEN 
dan ver-TROUW  IK STEEDS  OP U 
op de god, die ik om zijn  WOORDEN  PRIJS 
op die god vertrouw ik en ben niet meer bang: * 
wat  KAN DE MENS  MIJ DOEN ? 
 
Iedere dag kwetsen hun  WOORDEN  MIJ 
al waar zij aan denken  IS  MIJ KWAAD  TE DOEN 
zij laten mij  NOOIT  MET  RUST 
zij volgen mijn stappen en  AZEN OP MIJN LEVEN 
 
Kunnen zij u ontkomen met  ZOVEEL  KWAAD ? 
sla toch dit volk in uw  WOEDE NEER,  O GOD 
gij hebt mijn omzwervingen geteld * 
en in uw waterzak  ZIJN MIJN  TRANEN 
of staat dat niet ge-SCHREVEN  IN UW BOEK ? 
 
Op de dag dat ik u roep zal mijn  VIJAND WIJKEN 
ik weet zeker,  DAT GOD MET MIJ IS 
de god, die ik om zijn woorden prijs * 
de heer, die ik om zijn WOORDEN PRIJS 
op die god vertrouw ik en ben niet meer bang: * 
wat  KAN DE MENS  MIJ DOEN ? 
 
Ik ken mijn geloften aan  U, MIJN GOD 
offers van  DANK  ZAL IK U  BRENGEN 
want gij hebt mij van de dood gered, * 
mijn voeten voor de  VAL  BEWAARD 
zodat ik kan wandelen voor het aanschijn van god  * 
in het  LICHT  VAN HEN  DIE  LEVEN 
 
Ere 
 


