
 

PSALM 61  EXAUDI DEUS 
                                                                                                

 
 
Hoor mijn  ROEPEN,  O GOD 
sla  ACHT OP MIJN  GEBED 
ik roep u aan van het  EIND’  DER AARD’ 
ter-WIJL  MIJN HART BEZWIJKT 
 
Leid mij, o  HEER,  NAAR DE  ROTS 
die mijn  KRACHT  TE BOVEN  GAAT 
want u bent mijn  TOEVLUCHT,  HEER 
een sterke  VESTING  TE-GEN MIJN   VIJAND 
 
In uw tent wil ik  EEUWIG  GAST  ZIJN 
schuilen onder de be-SCHERMING  VAN UW  VLEUGELS 
wil, heer, mijn gelofte  HIER  AANHOREN 
vervul de wens van  IEMAND,  DIE  U VREEST: 
 
Voeg dagen toe aan ’S KONINGS  DAGEN 
dat zijn jaren mogen worden *  
geen   JAREN,  MAAR  GESLACHTEN 
laat hem eeuwig tronen voor het  AAN-SCHIJN VAN   GOD 
beveel, o heer, dat  GOED-HEID EN  TROUW HEM  HOEDEN 

hh. Dan zal ik uw naam voor  AL-TIJD  BE-ZINGEN 
en dag aan dag mijn ge-LOF-TE  AAN  U  VOLBRENGEN 
 
Ere 
 
 
 


