
 

PSALM 62  NONNE  DEO   

                                                                                                 
Mijn ziel vindt rust bij  GOD ALLEEN 
van  HEM KOMT  MIJN BEVRIJDING 
hij is mijn  ROTS EN  REDDING  
mijn  BURCHT,  IK WANKEL NOOIT 
 
Hoe lang nog stormt gij op  EEN MAN  LOS, 
om samen  OP HEM IN TE  HAKKEN ? 
alsof hij een wankele muur is, een ge-BROKEN  OMHEINING 
hun doel is al-LEEN  HEM NEER TE  KRIJGEN 

hh. Hun grootste plezier LIGT  IN LEUGENS 
zij spreken een zegenwens met hun mond, * 
maar een ver-VLOEKING  IN HUN HART 
 
Mijn ziel vindt rust bij  GOD ALLEEN 
op hem is  AL MIJN HOOP GERICHT 
hij is mijn  ROTS EN  REDDING, 
mijn  BURCHT,  IK WANKEL NOOIT 
 
Mijn welzijn, mijn eer zijn  IN GOD’S HAND 
hij is mijn  TOEVLUCHT  EN MIJN  ROTS 
gij mensen, vertrouwt altijd op hem * 
en stort uw hart  VOOR  HEM UIT 
want  GOD IS ONZE HOOP 
 
De mens is  MAAR EEN  ADEMTOCHT 
een  LEUGEN  IS DE MENS 
de weegschaal toont hen  GEEN  GEWICHT, 
zelfs niet aan  ALLE  MENSEN  SAMEN 
 
Stel geen vertrouwen in  ONDERDRUKKING 
en  ZOEK  GEEN WINST  IN ROOF 
wanneer uw  RIJKDOM  TOENEEMT, 
hecht uw HART  ER DAN  NIET AAN 
 
Eenmaal sprak god en tweemaal  HEB IK  GEHOORD: 
de  MACHT  BEHOORT  AAN GOD 
bij u, heer,  IS  GENADE 
gij vergeldt  een-IEDER  NAAR  VERDIENSTE                 Ere 
 
 



 


