
 

PSALM 65  TE DECET HYMNUS 
                                                                                                   

 
 
U, heer, komt lofzang  TOE IN  SION 
een belofte aan u moet worden ingelost * 
- IN JERUSALEM 
gij, die luistert  NAAR GEBED 
elke  STERVELING  KAN TOT U  KOMEN 
 
Hoe talrijk onze  ZONDEN  ZIJN 
gij   WILT  ZE ONS VERGEVEN 
gelukkig de mens, die nader mag komen * 
om in uw  VOORHOF  TE  WONEN 
mogen wij ons verzadigen * 
aan het goede van uw huis * 
en aan het  HEILI-GE  VAN UW  TEMPEL 
 
Ontzagwekkend is wat uw trouw voor ons doet * 
o  GOD,  ONZE   REDDER 
gij, die de uiteinder der aarde steunt * 
tot de verste  GRENZEN  VAN DE  ZEE 
die met uw kracht de  BERGEN  PLANTTE 
- EN MET MACHT OMGORD  ZIJT 
 
Gij stilt het razen  VAN DE ZEE 
bedaart het buld’ren van de golven * 
en het  WOELEN VAN DE  VOLKEN 
uw tekenen wekken diep ontzag * 
- OVERAL  OP  AARDE 
de poorten van de morgen en de AVOND LAAT GIJ  JUICHEN 
 
Gij over-STROOMT  HET LAND 
en  SCHENKT HAAR  OVERVLOED 
gods stromen  STAAN  VOL  WATER 
en gij geeft  GROEI AAN  GRAAN EN KOREN 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ja, zo zorgt GIJ ERVOOR: 
gij drenkt de voren en  MAAKT  DE KLUITEN  EFFEN 
doorweekt ze met regen en  ZEGENT  WAT GROEIT 
en  KROONT HET  JAAR  MET  OVERVLOED 
 
Welig groeit het gewas,  WAAR GIJ  KWAM 
welig groen zijn de  WEIDEN  VAN DE STEPPE 
gejuich ver-VULT  DE  HEUVELS 
en overdekt met  KUDDEN  ZIJN DE  VELDEN 

hh. De dalen zijn ge-HULD  IN  KOREN 
zij  JUBELEN  EN  ZINGEN 
 
Ere 
 
 
 


