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O heer en god van mijn behoud, * 
ik roep om u bij dag en ik zoek naar  U BIJ NACHT 
laat mijn gebed u toch bereiken  * 
en laat uw  OOR  MIJN ROEPEN  HOREN 
 
Want mijn ziel is VOL  ELLENDE 
mijn leven is het  DODENRIJK NABIJ 
 
Men rekent mij al bij hen, * 
die afdalen IN HET  GRAF 
ik ben een man, die zijn  KRACHTEN  HEEFT  VERLOREN 
 
Mijn rustbed is bij de doden, * 
zoals de verslagenen, die rusten  IN HET GRAF 
aan wie gij nooit meer denkt * 
en die ont-RUKT  ZIJN AAN UW HAND 
 
Gij hebt mij in de diepste  KUIL  GELEGD 
in een plaats van  DUISTER-NIS,  IN EEN AFGROND 
 
Uw boosheid drukt  ZWAAR OP  MIJ 
als golven  SLAAT  U OP MIJ NEER 
 
Mijn vrienden heeft gij  MIJ ONTNOMEN 
gij hebt gemaakt, * 
dat ik voor hen WEERZINWEKKEND  BEN 
 
Ik ben opgesloten, ik kan  NIET ONTKOMEN 
verblind zijn mijn  OGEN VAN  VERDRIET  
 
Elke dag heb ik u, heer,  AANGEROEPEN 
mijn handen  NAAR U  UITGESTREKT 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Doet gij soms wonderen  VOOR DE  DODEN ? 
staan schimmen soms OP  OM U TE  LOVEN ? 
 
Wordt uw goedheid soms in het  GRAF  VERKONDIGD ? 
uw trouw op de  PLAATS, WAAR  MEN  VERGAAT ? 
 
Ervaart men uw wondermacht daar IN HET DUISTER ? 
uw gerechtigheid in het LAND, WAAR WORDT VERGETEN ? 
 
Maar ik roep luid om  U, O HEER 
in de morgen richt ik  MIJN GEBED TOT U 
 
Waarom ver-STOOT  GIJ  MIJ,  HEER ? 
en verbergt gij  UW GELAAT VOOR  MIJ ? 
 
Ik ben ellendig en doodziek al van-AF  IK  JONG BEN 
radeloos moet ik uw  WOEDE ONDERGAAN 
 
Al uw boosheid is op mij  NEERGEKOMEN 
uw verschrikkingen  HEBBEN  MIJ VER-NIETIGD 
 
Als water omspoelt het mij  ALLE  DAGEN 
van alle kanten  KOMT  HET OP MIJ AF 
 
Gij hebt mij vriend en  BUUR  ONTNOMEN 
mijn ge-ZELSCHAP  IS DE  DUISTERNIS 
 
Ere 
 
 


