
 

PSALM 91  QUI  HABITAT 
 

 
 
Alwie woont in de bescherming van de  ALLERHOOGSTE 
vertoeft in de  SCHADUW  VAN  GOD ALMACHTIG 
hij zal tot god zeggen: * 
gij zijt mijn  HOOP EN  KRACHT 
mijn god op  WIE IK  KAN VERTROUWEN 
 
Uit het net van de jager zal  HIJ  U REDDEN 
van  ZIEKTE  EN  VAN PIJN 
met zijn vleugels dekt hij u toe * 
en onder zijn veren  ZIJT GIJ  VEILIG 
zijn trouw is  U EEN SCHILD  EN PANTSER 
 
Gij zult niet bang zijn voor  SCHRIK  IN DE  NACHT 
voor een pijl, die  TOESNELT  OVERDAG 
voor de pest, die in het  DONKER  NADERT 
voor onheil,  dat toesluipt  IN HET  VOLLE  LICHT 
 
Ook als er duizend man  NAAST U  VALLEN 
of tienduizend man  AAN  UW RECHTERHAND 
niets  ZAL U RAKEN 
open slechts uw ogen * 
en aan-SCHOUW  DE STRAF VAN  ZONDAARS 
 
Omdat gij de heer uw  TOEVLUCHT  NOEMT 
en bij de  HEER  BESCHERMING ZOEKT 
daarom zal geen  KWAAD  U  TREFFEN 
geen onheil  ZAL  UW TENT  BE-NAD’REN 
 
Want zijn eng’len zal hij  OPDRACHT  GEVEN 
u te be-HOEDEN  OP AL UW  WEGEN 
zij zullen u op  HANDEN  DRAGEN 
opdat gij geen voet zult  STOTEN AAN  EEN STEEN 

unis.  hh. Op leeuw en cobra  ZULT GIJ  TREDEN 
uw voet ver-PLETTERT  LEEUW  EN SLANG 
 
 
 
 
 



 
 
 

mst. Omdat hij mij liefheeft zal  IK HEM  REDDEN 
ik help hem,  WANT HIJ KENT  MIJN NAAM 
hij zal mij roepen en ik  ZAL HEM  HOREN 
in tijd van  NOOD  DAN BEN IK  BIJ HEM 

           hh. Ik bevrijd hem,  ik eer hem,  ik schenk hem  LANGE  DAGEN 
hij zal mijn  KONINKRIJK  AANSCHOUWEN 
 
Ere 
 
 
 


